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Rob Noorlander

Het is alweer tien jaar geleden dat een van de 
grondleggers van onze club op 74-jarige leeftijd overleed. 
Iemand is pas dood als er niet meer over de persoon 
gesproken (of geschreven) wordt. In de Strada is destijds 
uitgebreid aandacht aan zijn overlijden besteed.* Ik wil 
hier graag nog eens bij deze bijzondere man stil staan.

DOOR HENK CLOOSTERMAN

Freek Kers, klasgenoot van Rob, memoreerde in zijn verhaal * al dat Rob 
als afgestudeerd jongeman in de techniek in Nootdorp in een schuur 
oldtimers reviseerde. Dat moet in de zestiger jaren en met Bugatti’s 
zijn geweest.

De meeste Ducatisti van de oude garde kennen Rob zo’n beetje vanaf, 
of van een paar jaar vóór de oprichtingsdatum van de Club (24-11-1978). 
Rob (of een van zijn monteurs?) reviseerde mijn Scrambler (nieuw big-
end) in 1977. Toen woonde hij in Gouderak, had een Toyota garagebedrijf 
en deed voor Ducatisti revisiewerk. Vanwege zijn deelname aan lange 
afstandsraces op Ducati door heel Europa was hij nogal eens van huis. 
Ook toen ik mijn Scrambler bracht en ophaalde. Ik bestelde bij Rob diverse 
onderdelen die destijds elders moeilijk te krijgen waren, maar wel bij 
Rob, want die haalde ze vaak zelf in Borgo Panigale. 

Later verhielp hij het koppelingsprobleem (schavende platen) van mijn 
splinternieuwe 860 GTS. Iets waar Tijnagel in Nijmegen, waar ik deze 
Duc had gekocht, zich niet aan durfde te wagen. 

Met Francisco Tijsse Klasen, co-auteur van het Desmodromieboek, waar 
hij voor had ingetekend, ben ik nog eens op één dag naar Bettendorf heen 
en terug geweest. Later met het jonge gezin op vakantie in Luxemburg 
naar Luxmoto om onderdelen voor mijn Parallel-twin kop en -model te 
scoren. Vanwege zijn verblijf in Nijmegen in ’44/45 (onder andere het 
bombardement meegemaakt) heb ik als Nijmegenaar vanzelfsprekend 
ook zijn verhalen meegekregen. Hij vroeg me bij vertrek of ik een uitge-
balanceerde krukas voor een Nijmeegse klant mee zou willen nemen. 
Over vertrouwen gesproken. 

Rob was ook (samen met Jan v.d. Biggelaar) de man die de technische 
controle deed aan motoren bij de allereerste Ducati Club Race op Zolder 
(in België 1978). Mijn vriend Jon Kamphuis deed toen mee op een 250 
eencilinder (212).

01 	 Rob Noorlander.

02 	 Ingetekend voor het Desmodromieboek (1990).

03 	 Ook bij de eerste clubrace in 1978 vooraf een technische keuring.
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Door toeval (contact met octrooigemachtigde en Bugatti-liefhebber 
Dick Ploeg) ben ik iets over Rob te weten gekomen over de tijd dat hij 
oldtimers (Bugatti’s) reviseerde. Dick vroeg me: “Mijn vraag is nu of jij 
Rob Noorlander zo goed kent dat je hem naar zijn ‘Bugatti verleden kunt 
vragen’ of dat ik hem daarover zou kunnen contacteren (vooropgesteld 
dat hij er nog is)”. Nee, hij is er helaas niet meer, moest ik antwoorden. 
Dick stuurde mij een paar artikelen en bijzondere foto’s die ik graag met 
jullie wil delen. «

* In Strada nr. 3 2013; het in Memoriam (‘Herinneringen’) door Eric Hak 
en Mooie verhalen van Herman Jolink, Freek Kers en Michael Heman.

Gebruikte literatuur:
•	 Acht Bugatti’s in de wachtkamer (Autovisie 1969)

04	   Garage van Rob Noorlander in 1965. De monteur is niet Rob, maar een 
	   zekere meneer Brouwer.

05-06	  Klaar voor transport naar Nederland, rechts de bestelbus van
	   Garage Noorlander.

07	   Rob met weer een ‘Bugatti-lijkje’ op weg vanuit Frankrijk naar zijn 
	   restauratiewerkplaats.

08	   Links jongeheer Rob die de Bugatti van meneer Beel had gerestaureerd.
	   Volgens klasgenoot Freek Kers waren die rijkelui niet zo goed van betalen.

09	   Restauratieproject nummer zoveel, de onderdelen liggen los op de stoelen.

10 	   Resultaat van het restauratiewerk. Deze keer blijkbaar door Piet Blok.
	   (What’s in the name?) Ik denk dat Rob juist het motorBLOK onder handen 
	   heeft gehad.
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